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Voorwoord  
 

Wat voor loze of waardevolle onzin zal ik dit maal in 

het voorwoord zetten, door de Corona tijd maakt men 

jammer genoeg minder mee dan voor die tijd.  

Misschien ook wel, maar bekijk het eens van een 

andere inkijk, of van uit een andere invalshoek, echt 

dan kan het reuze mee vallen.  

Denk niet wit, denk niet zwart, maar denk gekleurd, 

want er komen andere tijden aan, de zon begint te 

schijnen aan de horizon voor ons allemaal.                

De winkels gaan weer open, de sportschoenen krijgen 

nieuwe veters, eindelijk weer een versnapering op het 

terras, en de vakantief olders kunnen weer door 

gebladerd worden.  

Natuurlijk ons eigen clubgebouw voor de clubavonden, 

zover zijn we nog niet, maar we zijn al heel wat 

stappen dichter bij, ik ben er klaar voor, het 

boodschappen lijstje ligt al klaar, nog even geduld.  

Wat valt er nog meer te vermelden, deze maand aan 

jullie? Het huis, de tuin, de schuur, alles is op orde, 

alle motorbladen van voor naar achteren gelezen, zelfs 

de roddelbladen hebben mijn aandacht gehad, ik weet 

het echt niet meer.  Maar jullie wel volgens mij,  geef 

het door aan Onno, een grapje een fabeltje, een 

heerlijk recept,kijk nu al uit naar het volgend blad, 

waar alles in komt te staan.               Els. 
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LET OP!!  LET OP!! LET OP!!  

Clubavond en  gaat nog even NIET  door.  

De gedragsregels  rondom de Corona -pandemie 

dwingen ook ons tot deze maatregel. Helaas!!  

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  

Slu itingsdatum kopie volgend clubblad:   

 

22 juni . 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  

In de maand mei is  jarig:  

Gerard v/d Hoeven.  

Hartelijk Gefeliciteerd!!!   
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De toercommissie                 

Recreatief motorrijden . 

Dat mag. Recreatief motorrijden is binnen de gestelde 
regels door de overheid niet verboden. Houd je daarbij 

wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en 
de overheid.  

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  

Naar de BOLLEN!!  

Ondanks de wisselvallige weersverwachting gingen we 

vandaag (2 mei) toch op pad naar óde Bollen ô in 

Uithuizen en omgeving.                                          

Die zelfde wisselvallige weersverwachting deed een 

softie uit Zeewolde besluiten om niet mee te gaan.    

En dus schoven Ruben, Carina en Karin om 09.30 uur 

aan bij de koffie met vlaai in Z wolle.  

Met de zon in de rug reden we zonder snelwegen 

richting Assen. Helaas begon het te regenen zodra we 

de provinciegrens met Groningen overstaken. Maar ja, 

we waren nu al zo ver, dus we gingen door richting 

Zeerijp waar we de daadwerkelijke  óbollenrouteô 

oppakten.  



6 
 

Direct was daar een mooi kleurig bollenveld en vanuit 

een clandestien bushokje op een boerenerf bekeken 

we het moois en werd de meegenomen koffie en lunch 

genuttigd.   

 

Toen de route hervat werd was het nagenoeg droog en 

er bleken zelfs n og meer motorrijders de route aan het 

rijden te zijn. (die waren vast niet uit Zeewoldeéδ  )  

De route kwam door o.a. t Zandt, Kolhol, Godlinze, 

Roodeschool en Uithuizerme eden.                           
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Het  aantal bollenvelden viel mij iets tegen, maar de 

velden die we passeerden waren prachtig om te zien. 

De óbollenritô was maar 67 km lang, maar dat was voor 

vandaag zat. En eigenlijk was het ómindereô weer wel 

prima zo, want het was nu af en toe al file rijden, kan 

je nagaan als het echt mooi weer was gewee st.        

De stevige bries deed ons verlangen naar een óCoffee 

to goô, maar dat is in deze contreien nog niet 

doorgedrongen. Ook een ókoffie um te goanô of een 

ókoffie um mit te nemônô was nergens te vinden.  

 

Dus langs het laatste bollenveld werd nogma als de 

thermoskoffie genuttigd, en daarna werd de thuisreis 

aanvaard. Binnendoor tot de stad Groningen en verder 

nog 96 km snelweg  tot Zwolle. En vlak voor we de 

provincie Groningen verlietené. Jawel nog een bui 

regen. Waarom is het in Drenthe altijd warme r en 

droog??  
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FF na vieren waren we weer in de Raaigras waar de 

warme thee en koffie er wel in ging. Direct pizzaôs 

besteld en die waren er al snelé. Lekker hoor!! 

Tegen 1800 uur vertrokken Karin, Ruben en Carina en 

kon ik die heerlijke warme douche nemen.   

Mederijders, ondanks de 2 buitjes regen en de laag 

modder die nu de Versys bedekt,

 
heb ik een hele fijne dag gehad en lekker getoert.  

Hopelijk is de volgende rit onder iets warmere 

omstandigheden.  

Groetjes, Onno.  

  -      -      -      -      -      -      -      -  
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Beste  leden,  

Hieronder staan de clubavonden voor 2021 vermeld. 

Bekijk de data even, en meld je aan voor de bardienst.  

Het zou fijn zijn als Els een keer lekker kan blijven 

zitten en dat een ander de bardienst verzorgd, en ook 

aan het eind van de avond de boel dan weer opruim t , 

en de toiletten even nakijkt.                                               

Els doet de boodschappen en opent                             

en sluit de Kleurvogel.                                             

Bel Els, en geef je op.                                             

Graag 20.00 uur aanwezig zijn.     

  LET OP!!  Als je je aangemeld hebt  voor een  

bardienst, maar verhinder d bent , moet  je zelf voor 

vervanging zorgen . L aat Els we l weten wie in jou 

plaats dan bardienst heeft.     

NOG NIET BEKEND!!!  
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Een Icoon  é Jan de Vries . 

Weer even in de plakboeken gedoken voor een thema 

deze maand, helaas hetgene waar naar ik op zoek ben 

is niet te vinden, jammer. Dan maar mijn geheugen 

trainen en alles op papier zetten wat m ôn brein door 

stuurt, en dat is n.l. een stukje over Jan de Vries. 

Waarom hij ? Dat komt doordat mijn broer Gerard was 

in 1973 in Blaricum waar hij aanwezig was, en als 

fanatiek motorrijder wilde hij Jan naar Eemnes ha len, 

nou dat is hem gelukt  

.  
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Zelfs de motorfiets , een 50cc Kreidler , werd 

tentoongesteld in de zaal, en tijdens de pauze van een 

film over de GP, werd er door hem vragen beantwoord, 

handtekeningen uitgedeeld, en de camera ôs maakten 

over uren.  
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En aan de belangstelling heeft het niet gelegen de zaal 

was uitverkocht, een zeer geslaagde avond.  

Eigenlijk was zijn grote liefde van Jan grasbaanrace, 

racen op de weg vond hij te gevaarlijk, toch won hij 2 

wereldtitels in de 50cc klasse.  

De geboren Purmeren der geldt als de meest 

succesvolle solo -coureur van ons land, ook won hij 14x 

een GP en stond hij 27x op het podium.  

Met zijn gezin trok hij in een caravan door Europa, om 

te kunnen racen, zijn eerste GP was in 1970 op het 

circuit van Monza in Italie. In 1 971 werd hij wereld 

kampioen, dat gebeurde uit gerekend tijdens de GP in 

Madrid, de thuis baan van zijn grote rivaal Angel Nieto.  
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Wat ik me nog kan herinneren is dat tijdens deze race 

Angel Nieto, Jan tijdens de top snelheid een elleboog 

stoot gaf om hem z o af te troeven, maar helaas.  

Een jaartje later eindigde de twee rivalen precies gelijk 

met 3 zeges en drie 2e plaatsen, op basis van de 

opgetelde tijden ging de wereldtitel jammer genoeg 

naar de Spanjaard.  

In 1973 nam Jan revanche en heroverde hij zijn t itel.  

In 1975 wonnen Angel en Jan samen de wereld titel, 

de Spanjaard als coureur en Jan die inmiddels gestopt 

was als tuner van de motor.  

Wat een wereld prestatie, van een Hollander die deze 

ranglijsten op zijn naam   heeft weten te zetten.  

Helaas is dit i coon vorig jaar overleden.  

Els  
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Clubweekend 2021.  
 

Het is nog ver weg, maar voor het geval dat het straks 
kan is er vast een datum geprikt.  

 
10 t/m 13 september.  

 
We gaan nog niet iets boeken, maar dan kunnen 

geïntresseerden zich vast melden en wat in de agenda 
zetten.  

 

 
 

     
  
Dit zijn vast 3 potentionele locaties.  

 
 

 
 

 


